Pioniersplek De Brug is voor zoekers, pasgelovigen en kerklozen.
Evangelist Jan Verkerk is vanaf het eerste uur betrokken bij deze
pioniersplek. Woord & Dienst reisde af naar Huizen om te horen wat
er gebeurt in dit gelovige, voormalige vissersdorp in het Gooi.

Alida Groeneveld

uizen kent een protestantse gemeente en een
H hervormde gemeente met een aantal wijken. In

de hervormde gemeente is al ruim dertig jaar
een kerkelijk werker actief vanwege de groei van Hui-
zen, van 9.000 naar 43.000 inwoners. Er zijn zoekers-
kringen en introductiecursussen christelijk geloof.
Sinds 2004 heeft Jan Verkerk deze functie. Hij stelt na
ongeveer een jaar de vraag of er een plaats is waar iemand
van zoeker discipel kan worden. Is er in één van de wij-
ken in Huizen ruimte voor de enkeling die tot geloof
komt vanuit de zoekerskringen? Hij krijgt te maken met
mensen die niet gewend zijn aan de kerkelijke traditie
van Huizen. Binnen zijn of haar eigen sociale netwerk is
de pasgelovige vaak ook een eenling.

In de optiek van Verkerk is er een nieuw netwerk nodig,
een gemeenschap, waarin deze doelgroep — hij noemt
steeds de trits zoekers, pasgelovigen en kerklozen — op
hun eigen manier en op hun eigen tempo het geloof kun-
nen beleven. Dat wordt De Brug. Je kunt De Brug pio-
nieren avant la lettre noemen.

Relatie met de wijken

De start is niet eenvoudig: vanuit de wijkgemeenten ko-
men behoorlijk kritische vragen. Ontstaat hier een nieu-
we wijk die een deel van de bestaande wijken leegzuigt?
Is hier sprake van een aparte kerk? Jan Verkerk is kerke-
lijk werker, geen predikant.

Een aantal personen binnen de Algemene Kerkenraad
van hervormd Huizen heeft zich verbonden met dit mis-

Een doopdienstin D

sionaire werk. Er kwam een ambtelijke lijn via een ou-
derling en een diaken. De Algemene Kerkenraad deed de
aanvraag voor Jan Verkerk voor preekbevoegdheid en la-
ter ook sacramentsbevoegdheid.

Al met al is De Brug een volwaardige kerkplek gewor-
den, maar dat heeft een flinke tijd gekost. Verkerk vertelt
dat hij onvermoeibaar spreekbeurten in de wijken heeft
gehouden om enerzijds de noodzaak aan te duiden en an-
derzijds de bedenkingen weg te nemen.

Ontmoetingsdiensten in De Brug

Sinds 2013 vinden diensten in De Brug plaats, iedere zon-
dag om half elf ‘s morgens. Gemiddeld zijn er zo’n vijf-
tig kerkgangers. De sfeer is laagdrempelig: de voorgan-
ger draagt geen toga of zwarte kleding en de preek duurt
een kwartier. Er is gelegenheid voor onderlinge ontmoe-
ting. De collecten hebben meestal een diaconale bestem-
ming. Het taalgebruik is nitnodigend, zodat iedereen die
dat wil, mee kan doen. Teksten, zoals het Onze Vader,
kunnen niet als bekend worden verondersteld.

De muziek wordt uitgekozen door het liturgieteam, dat
vooral let op de teksten. Een ‘ik-lied’ is minder geschikt
voor samenzang, omdat het (nog) niet past bij de kerkgan-
gers. Voor de begeleiding is er een muziekgroepje bestaan-
de uit een pianist met daarbij een fluitist, violist of gitarist.
Er is een voorzarger, die vooral behulpzaam is bij het aan-
leren van een lied; soms wordt een couplet eerst voorge-
zongen. Twee liederen worden samen gezongen, altijd is
er ook een luisterlied. Alles wat goed zingbaar is, kan aan
bod komen, ook qua bundels zijn er geen beperkingen.
Per kalenderjaar wordt een bijbelse persoon gekozen die
in zo’n tien kerkdiensten belicht wordt. Abraham, Jozef
en de vijf vrouwen uit het geslachtsregister van Jezus zijn
zo al de revue gepasseerd. Soms is er een creatieve ver-
werking in de vorm van bijvoorbeeld een schilderij. In de
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werkkamer van Jan Verkerk staan schilderijen gemaakt
bij de serie over Jozef. In 2019 zal het over Jezus gaan.
Jan Verkerk gaat in driekwart van de diensten voor; de
gastvoorgangers hebben ook affiniteit met dit type werk.
In de begintijd waren gemeenteleden uit de wijken niet
welkom; dat vond niet iedereen even leuk, maar deze keu-
ze was nodig om de doelgroep niet overvleugeld te laten
worden door doorgewinterde kerkgangers.
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Sinds 2013 vinden diensten in
e Brug plaats, iedere zondag

De Ontmoetingsdiensten vormen het hart van De Brug.
Daarnaast zijn er verschillende doordeweekse activitei-
ten, zoals Ontmoetingskringen, Miniconcerten, Koffie-
Creatief en een Mannenontbijt.

Doelgroep

De Brug richt zich, zoals gezegd, op zoekers, pasgelovi-
gen en kerklozen. Het zijn bijvoorbeeld mensen die een
periode in hun leven zonder kerk hebben gehad en dan
De Brug ontdekken als plaats om weer aan te haken. Men
zoekt rust en vindt de wijkgemeenten soms té zwaar. ‘En
het is wel het Gooi hé?’ zegt Jan, met een blik van ‘dat
ken je wel” Tk ken dat inderdaad van mijn jaren als pre-
dikant in Naarden-Bussum. Ook in Huizen is sprake van
mensen in goeden doen en die zie je ook terug in de kerk.
Een deel van de bezoekers in De Brug heeft een rugzak
aan problematiek en dat brengt een eigen dynamiek met
zich mee. Op mijn vraag of er mensen doorstromen naar
de traditionele wijken, vertelt Jan dat De Brug niet op-
gezet is als doorstroomplek. Incidenteel gebeurt het wel
dat mensen de overstap naar de hervormde wijkgemeen-
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Tijdens een themadienst presenteren
resultaat van knippen en
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twee mensen namens hun groepje he

plakken n.a.v- psalm 19.

te of de protestantse gemeente maken, en daarbij krijgen
zij begeleiding. Zo vertelt Jan over een gezin dat vanwe-

ge hun kinderen naar een wijkgemeente is gegaan, om-
dat daar een groter aanbod aan kinderwerk is.
g

Pionieren

Toen het pionieren beleid werd van de Protestantse Kerk,
is het team van De Brug, bestaande uit zeven personen,
aangehaakt. Dit heeft voordelen: gezamenlijk trainingen
volgen en ervaringen delen, ook als die heel verschillend
zijn. Je kunt een beroep doen op begeleiding van de Pro-
testantse Kerk en ook van de IZB (Vereniging voor zen-
ding in Nederland).

Jan Verkerk vertelt dat hij erdoor verrijkt wordt en dat is
merkbaar in zijn enthousiaste verhaal. Door de situatie
is hij gedwongen na te denken over bijvoorbeeld de vie-
ring van het heilig avondmaal. Hoe zit het met mensen
die geen belijdenis van het geloof hebben gedaan? Wat
te denken van een voorbereiding? Gelet op de relatie met
de Algemene Kerkenraad van hervormd Huizen is het
van belang om hier een goed beleid op te ontwikkelen,
waarbij recht gedaan wordt aan deze band én aan het ap-
pel van het evangelie.

Toekomst

De Brug gaat volgend jaar nadenken over de vraag wat de
gemeenschap je waard is, qua tijd en geld. Laagdrempelig en
creatief krijgt dat vorm en iedereen wordt erbij betrokken.
‘Dit is voor de zoekers, pasgelovigen en kerklozen een
veilig thuis, wij zijn deel van de wereldwijde kerk van
Christus. Het mooiste blijven de verhalen van mensen
die tot geloof gekomen zijn. Als je hun geschiedenis
hoort, zie je echt dat God hier aan het werk is.

Zie debrughuizen.nl




