Geen no go-area’s

Wat is de kerk eigen-
lijk? Het is nogal bizar
om die vraag hier op te
werpen. Ik werk al jaren
in dienst van de kerk
en voor veel lezers van
deze regels zal dat ook
gelden.

aar sinds een werkbe-
Mzoek aan Engeland kom

ik er niet van los. Met
een aantal collega’s (Martijn
Vellekoop, Janneke Plantinga en
Janneke Nijboer) waren we op
uitnodiging van Council for World
Mission in St. John’s College
University in Durham, om ons te
bezinnen op nieuwe vormen van
missionair-kerkzijn.

In Nederland wordt op tal van
plaatsen geéxperimenteerd met
fresh expressions of church. In mijn
woonplaats Huizen ben ik de ini-
tiatiefnemer van wekelijkse laag-
drempelige diensten, waar circa

oktober 2015

LY w JE L Y

A

Ben je bereid om je te laten zaaien op deze akker? Foto SXC

20-25 mensen uit de doelgroep
aanwezig zijn. Daaromheen cir-
kelen dan nog zeker 80 mensen
die zo nu en dan eens komen aan-
waaien. We zijn nog slechts een

handtekening verwijderd van de
officiéle status van pioniersplek
van Missionair Werk en Kerk-
groei.

En mét dat ik zo met mijn

neus bovenop die ontwikkeling
zit, zet dat de vraag voor mij op
scherp: hoe verhoudt dit zich tot
het lichaam van Christus? Waar
zijn deze ‘fresh expressions’ voor?
Proberen we zo de kerk te red-
den? Of redden we mensen?

Tijdens de week in Engeland
werd beklemtoond: ‘De kerk van
God doet niet aan zending in de
wereld, maar de God van de zen-
ding heeft een kerk in de wereld’.
De kerk wordt dus in haar wezen
en structuren bepaald door zen-
ding in dienst van God. Nauw ver-
bonden hieraan is de term Missio
Dei, zending van God. Hij is aan
het werk in deze wereld.

De spannende vraag daarbij
is: waar zien we dat vandaag? In
de gesprekken hierover ben ik
diep doordrongen van het feit dat
we niet al te bang hoeven zijn om
in een missionair pionierswerk
uit onze comfortzone te komen.
God is er bij, Hij gaat voorop.

Dat betekent onder andere
dat de kerk geen gesloten bol-
werk mag zijn. Ze is altijd open
naar de toekomst, bereid om
nieuwe wegen in te slaan en niet
te benauwd om daarbij risico’s te
nemen. Want waar wij komen,

Uit het veld

is Hij al (geweest). Er zijn geen no
go-area’s.

Intussen blijft het een span-
nend gebeuren. Pionieren doe je
samen met vele anderen uit de
(moeder)gemeente. Dat vereist
liefde en geduld, om samen de
weg te zoeken die God met ons
wil gaan. Samen luisteren, delen,
gaan. In de bezinning komen de
vragenvanzelfop tafel: Wat draag
ik mee aan tradities en vooroor-
delen? Is dat ballast of kan dat
dienstbaar worden gemaakt?

Jekomtalleen verderalsje het
doel in het oog houdt: het is niet
een klus van énze club, maar de
God van de zending wil zijn plan
ten uitvoer brengen. Daarbij wil
Hij ons inschakelen. De akker is
de wereld. Ben je bereid om je te
laten zaaien op deze akker?

Jan Verkerk

Jan Verkerk is als missionair werker
van de IZB actief in de Hervormde ge-
meente Huizen.
www.missionairhuizen.nl
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