Leesrooster Lukas 5, verdiepend

We lezen samen in het evangelie dat Lukas
heeft geschreven. Voor alle hoofdstukken heb
ik een leesrooster gemaakt. Ik heb een
eenvoudige gemaakt en een verdiepend
leesrooster zoals deze.

Om de zoveel tijd verschijnt er een volgend
hoofdstuk op de website om te downloaden.

Je hoeft geen van beide te gebruiken,
belangrijk is dat je het hoofdstuk leest dat we
samen op de avond gaan behandelen.

Veel leesplezier!

Jan Verkerk
evangelist/pionier

Lukas 5

Vers 1tm 11

e 1. Waar ligt het meer van Gennesaret? Welke namen

heeft dit meer ook?

Wat is ‘het Woord van God’, volgens jou. Leg eens uit als

iemand dat aan jou zou vragen.

2. Waar ruikt het naar op deze plek?

3. Kende Jezus deze Simon al? Hoe? Zie Nieuwe
Testament, Lukas 4 en Johannes 1.

Waarom gaf Jezus onderricht vanuit een boot en niet
gewoon op het strand?

4. Blijkbaar zijn Jezus en Simon niet de enige twee in
de boot.

Op klaarlichte dag vissen, was dat logisch? Zie vers 5.
Vermoed jij dat er iets zit aan te komen? lets van
verandering. Zou het ‘vissen op de dag’ hier iets over
willen zeggen?

5. Simon zegt dat ze niets gevangen hebben. Dat is
vreemd voor ervaren vissers.

Heb jij weleens het idee (gehad) dat er iets niet ging
en daarin een les/boodschap van God zat?

Jezus zegt duidelijk hoorbaar wat Simon moet doen.
Hoe duidelijk hoor jij de stem van Jezus in jouw
leven?

6. Waarom nu - op de dag nog wel - een heel net vol
met vissen?

7. Twee boten vol vis, ze zinken bijna. Welke belofte
zou hier in zitten, denk je?

Heeft dit te maken met het gehoorzamen van de
opdracht die Jezus gaf? Hoe gaat dat in jouw leven?
De ene bemanning van de boot roept hulp bij de
andere bemanning van de andere boot. Roep jij wel
eens de hulp van een ander er bij? Vind je dat
moeilijk of makkelijk?

Heb jij vrienden met wie jij ‘je hart kan delen’?

8. Wat gebeurt er in Simon Petrus? Waarom zegt hij
tegen Jezus dat Hij weg moet gaan?

9. Is het deze verbijstering die Simon Petrus de
voorgaande zin laat zeggen? Denk er eens wat dieper
over na.
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Hoe reageer jij op de aanwezigheid van Jezus in je
leven?

10. Jezus neemt het woord. Eerst was er een les door
te doen en te ervaren. Nu een woord dat de les
bevestigt. Krijgt Petrus een ander beroep?

Hoe vangt een mens mensen? Heb jij dat weleens
gedaan? Wat heb jij daarvoor nodig?

11. Einde vissenvissers... Een nieuwe start, alles wordt
achtergelaten. Hoe moeilijk of makkelijk vind jij het
om Jezus te volgen en het oude los te laten?

Samen dBeijbe
~r

I Ontdekken

Sy
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Vers 12tm 16

12. Wat is huidvraat?

Mag dat wel wat deze man doet, naar Jezus gaan? (Zie Oude Testament, Numeri 5:2-3 en het langere
verhaal in Leviticus 14).

De man zegt tegen Jezus ‘Als U het wilt’. Waarom zo’n type vraag, denk je?

13. Jezus wil rein maken. Waar is (on)reinheid ook vaak een beeld van in de Bijbel?

Is Jezus juist daar niet voor gekomen?

14. ‘Niet erover praten’, zegt Jezus. Waarom niet, denk je?

De man moet zich aan de priester laten zien. Hoezo, wat is de reden en hoe lang gaat zoiets duren (denk
ook aan de plaats waar de man naartoe moet reizen)? Zie ook Oude Testament, Leviticus 14.

15. Wie heeft zijn/haar mond voorbij gepraat?

Hoe veilig zijn woorden van anderen, bij jou?

Hier zie je het resultaat van doorvertellen van het wonder. Waar zou het de mensen vooral om te doen
zijn als het om Jezus gaat?

Waar is het jou om te doen m.b.t. Jezus?

16. Heb jij een eenzaam plekje om te bidden? Hoe vaak bid je per dag? Lukt het jou vorm te geven aan
bidden?

Vers 17 tm 26

17. Een aantal Farizeeén en wetgeleerden reizen vele kilometers om Jezus te horen. Waarom hebben zij er
zoveel voor over, denk je?

Doe jij er wel eens moeite voor om iets van/over Jezus te horen? Welke reden heb jij om dat te doen?

‘De kracht van de Heer was op Hem'. Zou deze zin kunnen beteken dat ‘de kracht van de Heer’ ook
weleens niet op Jezus was?

18. Heb jij mensen in jouw omgeving die jou (weleens) bij Jezus brengen/hebben gebracht? Hoe ging dat
in zijn werk?

Breng jij weleens iemand bij Jezus, bijvoorbeeld in je gebed?

19. Mensen staan de vrienden met de verlamde in de weg. Wie/wat staat/stond jou weleens in de weg
m.b.t. Jezus en geloven?

Heb jij weleens iets creatiefs gedaan om bij Jezus uit te komen?

20. Welke gedachte heb jij bij de zin: ‘Toen Hij hun geloof zag...’? Wat kan het geloof van anderen voor jou
betekenen en jou geloof voor anderen?

Hoezo begint Jezus eerst over ‘zonden’, denk je? Kwamen de vrienden (ook) daarvoor?

21. Waarom vinden de Farizeeén het godslasterijke taal wat Jezus zegt?

22. Jezus kent hun gedachten. De jouwe ook? Hoe zou Hij daarop naar jou reageren?

23. Zou je antwoord willen geven als Jezus deze vraag aan jou zou stellen?

24. Pittige vraag: Waaruit blijkt de volmacht van Jezus en waarom toont Hij dat op deze manier aan?

25. Loof jij ook weleens God? Welke reden heb jij daarvoor?

26. Heb jij weleens versteld gestaan van wat God deed (bij jou of iemand anders)?

Vers 27 tm 39

27. Waarom waren er tolhuizen in Israél?

Wat is een tollenaar en hoe stond hij bekend in die tijd?

De man heet hier Levi. In Mattelis 9 lezen we een andere naam, welke?

Wat is Levi na zijn beroep als tollenaar geworden?

Jezus zegt vaker tegen mensen: ‘Volg Mij’, Levi doet het, anderen soms niet. Hoe zou dat komen, denk je?
28. Levi laat alles achter. Is dat niet een beetje overdreven, je hebt toch je verantwoordelijkheden netjes
af te ronden?

29. Een feestmaal organiseren, is teken van relatie/verbondenheid/samen. Wanneer heb jij voor het laats
met collega’s gegeten? Waar praten jullie over tijdens de maaltijd?

Dit feestmaal wordt specifiek gehouden voor Jezus. Hij is aanwezig te midden van allemaal tollenaars en
anderen. Wat zou dat kunnen betekenen voor onze maaltijden?

30. Waarom hebben de mannen zo’n moeite dat Jezus op deze plek is? Zouden de mannen jaloers zijn?
31. Zou je deze tekst uit kunnen leggen wat Jezus bedoelt te zeggen?
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32. Wie bedoelt Jezus met ‘rechtvaardigen’? Wat is ‘rechtvaardig’?

Jezus roept mensen op tot een nieuw leven, zegt Hij. Wat is het verschil tussen het
oude en het nieuwe leven? Ervaar jij een verschil in jouw leven? Wat springt dan het meeste in het oog bij
jou?

33. De Farizeeén geven antwoord waar hun probleem zit. Wat is het probleem als je het in eigen woorden
zegt?

34. Wie bedoelt Jezus met ‘bruiloftsgasten’ en de ‘bruidegom’? Ken je meer voorbeelden van
vergelijkingen met ‘bruidegom’ in de Bijbel?

35. Over welke tijd heeft Jezus het in deze tekst?

Wat is voor jou ‘vasten’. Doe je dat weleens, zo ja: met welke reden?

36-39. Zou jij deze gelijkenis kunnen vertellen in onze tijd met begrippen uit onze tijd en toegepast op God
en geloven?
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