Leesrooster Lukas 8, verdiepend

We lezen samen in het evangelie dat Lukas
heeft geschreven. Voor alle hoofdstukken heb
ik een leesrooster gemaakt. Ik heb een
eenvoudige gemaakt en een verdiepend
leesrooster zoals deze.

Probeer in ieder geval deze vragen te
beantwoorden:

Samen B|Jbe| Ontdekken
~

.4 Wat wil je uit dit Bijbelgedeelte onthouden?

Om de zoveel tijd verschijnt er een volgend
hoofdstuk op de website om te downloaden.
Je hoeft geen van beide te gebruiken,
belangrijk is dat je het hoofdstuk leest dat we
samen op de avond gaan behandelen.

Veel leesplezier!

opgehelderd wil hebben

.1 Zet een ! wat je mooi vindt

.2 Zet een ? wat je niet begrijpt en Jan Verkerk
evangelist/pionier
.3 Zet een X als deze tekst van jou wel uit de

Bijbel weggestreept mag worden.

Lukas 8

Vers1tm 3

1. Jezus gaat rondtrekken (op tournee). Wat is het goede
nieuws van het koninkrijk van God dat Hij verkondigt?
Was Jezus hier voor gekomen of alleen om te lijden en
sterven? (Zie ook Lukas 4:43).

Wie zijn de twaalf?

Jezus is hun middelpunt. Waar komt het getal 12
vandaan? Als Jezus hun ‘middelpunt’ is, van wie zou Hij
dat dan nog meer willen zijn?

2. Vrouwen trekken met Jezus mee. Zou dit wel/niet
gebruikelijk zijn in die tijd?

Bij wie van de vrouwen zijn boze geesten (demonen)
uitgedreven?

Wat zegt jou het getal 7?

Alle vrouwen hebben een genezing meegemaakt.
Waarom trekken ze nu met Jezus mee?

3. De vrouwen maken de tournee van Jezus financieel
mogelijk. Wat zou er allemaal bekostigd moeten worden
door hen?

Wat zegt dat van de financiéle situatie van de vrouwen?
De vrouwen helpen met de voortgang van het evangelie.
Hoe draag jij daaraan bij?

Johanna is de vrouw van Chusas. Wie is Chusas?

Vers 4 tm 8 in combinatie met vers 9 tm 15

4. Een grote menigte volgt Jezus. Zij vormen samen een
‘grote akker’ waarin het evangelie gezaaid wordt.

5.+ 12. Gezaaide zaad wordt vertrapt. Maak het eens
concreet naar vandaag.

De duivel is er ‘als de kippen bij’. Wat wil de duivel
voorkomen? Herken jij er iets van in jouw leven?

6. + 13. Zaad op rotsachtige grond. Geef eens een
voorbeeld waar je dat ziet gebeuren?
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7.+ 14. Zaad tussen de distels. Zou je dit (ook) kunnen

toepassen op de twaalf? Wanneer?

e 8.+ 15. Zaad in vruchtbare grond. Wanneer is ‘de grond’
vruchtbaar? Wat is daar voor nodig?

e 15. Wat betekent ‘standvastig’? Waarom is
standvastigheid nodig als het om het Woord van God
gaat?

e 10. Waarom zegt Jezus dat de twaalf de geheimen van het
koninkrijk mogen kennen en anderen ‘zien zonder inzicht’
en ‘horen zonder begrijpen’?

e Wat vind jij van de groei van jouw geestelijk leven?

e Wat kan jij doen om het Woord met succes te zaaien?

Vers 16 tm 18

e 16. Zie jij overeenkomst met vers 8 + 10 + 18? Zo ja,
welke?

e Wat wordt niet gedaan, denk je?

e 17. Wanneer zal dat zijn en wat is dat? (Zie Nieuwe
Testament, Romeinen 2:16 en 1 Korinte 4:5).

e  Geldt dat ook voor jou?

Vers 19 tm 21

e 19. Moeder en broer zijn twee van de meest heilige
relaties die iemand - m.n. een Jood - kon hebben. In die
tijd was het schandelijk wat Jezus deed. Familie gaat
altijd voor. Bij Jezus dus niet.

e Wanneer isiemand een ‘moeder’/’broer’ van Jezus?
Ben jij dat?

e Welk vers van het zaad kan je toepassen op de luisteraars
in dit stukje?

e  Wat zou belangrijker zijn: onze letterlijke familie of het
horen en doen van het Woord?

e Wat komt in dit stukje aan het licht (zie vers 16)?

Vers 22 tm 25

e 22.‘Laten we naar de overkant gaan’, zegt Jezus. Wat
vind je er dan van dat de leerlingen zeggen: ‘Meester, we
vergaan’?

e Leesjein vers 22b wel/niet een soort belofte?

e 23, Jezusvaltin slaap. In het Oude Testament, Psalm 121
staat dat God nooit sluimert of slaapt. Hoe zit dit dan?

e 23. De boot dreigt te zinken en nog slaapt Jezus. Heb je
wel eens het gevoel/ervaring dat Jezus ook in jouw leven
meer slaapt dan er bij is?

e 24, Waar wordt Jezus (wel) wakker van?

e Jezus bestraft de wind en de golven. Wat zegt jou dit?

e Zou het iets te maken kunnen hebben wat er aan zit te
komen (vers 26-39)?

e 25. Waaris jullie geloof? Wat wil Jezus hen zeggen?

e Zou dit ook een goeie vraag voor jou zijn?

e 25, Waarom/-over zijn de leerlingen geschrokken?

Vers 26 tm 39
Dit is best een moeilijk verhaal.
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e Watvind je het mooiste vers in dit stukje?

e  Welke vraag heb je n.a.v. dit stukje?

e 27.Jezus wordt gelijk geconfronteerd met tegenstand.
Waarom deze tegenstand?

e 28. De man valt aan Jezus’ voeten. Wat zegt dit van de
demonen?

e De demonen kennen en erkennen Jezus als ‘de Zoon van
de allerhoogste God'.

e Er worden varkens gehoed, wie wonen er dus niet in het
gebeid?

e Waarom zou in vers 36 het woord ‘gered’ gebruikt
worden?

e 37.De Geresenen zijn Jezus liever kwijt dan rijk. Hoezo?
Wat vind je daarvan?

e  Wat zal de ‘angst en ontzetting’ inhouden, waarover?

e 38. Waarom mag de man niet met Jezus mee?

e 39. De man moet vertellen wat God gedaan heeft. Dus
niet wat Jezus gedaan heeft?

e Vind je het moeilijk/makkelijk om in je eigen
(vertrouwde) omgeving iets van Jezus te delen?

Vers 40 tm 56

e 40. Jezus is ‘weer terug’ en iedereen wacht Hem op.
Waarom kijken de mensen naar Hem uit?

e Erlopenin dit stukje 2 verhalen door elkaar. Waar zitten
de overeenkomsten tussen beide?

e 41, Jairus, moet hij niet bij zijn dochter zijn, zij kan elk
moment sterven?! Wat voor geloof moet je dan hebben
om toch - als Jood - naar Jezus te gaan en je stervende
dochter achter te laten?

e \Voel/zie je een verschil met vers 28?

e 43. Mocht de vrouw Jezus aanraken?

De vrouw kon door niemand genezen worden. Heb je
ook weleens zo’n gevoel dat niemand jou kan helpen.
Wat doe je daarmee?

e 44, Jezus weet niet wie Hem aangeraakt heeft en toch is
degene die dat deed genezen.

e 46. Wat bedoelt Jezus hier te zeggen?

e Zie je een overeenkomst tussen 48 en 50?

In hoeverre ken jij hier (n)iets van?

e Waarom zou Lukas deze verhalen door elkaar laten
lopen, denk je?

e 51. Jezus gaat met Jairus naar zijn gestorven dochter. Wat
zal er met Jezus gebeuren? Hetzelfde was ook al gebeurd
toen de vrouw (vers 43) Jezus aanraakte.

e 53, Ze lachten Jezus uit. Begrijpelijk of toch niet?

e 56. Dit kan toch niet verborgen blijven? Als dat zo is dan
wil Jezus iets anders zeggen. Wat, denk je?
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