De Huizer Courant var

ONTMOETINGSDIENSTEN BEGIN NOVEMBER VAN START

“Geef mij de mens
buiten de kerk maar”

Jan Verkerk is evangelist. Tegen-
woordig heet dat: missionair werker,
maar Jan geeft de voorkeur aan het
woord evangelist. Negen jaar gele-
den begon hij met zijn werk namens
de Hervormde gemeente Huizen. Het
is zijn taak buiten de kerkmuren be-
zig te zijn. Hij legt contact met men-
sen die zoekende zijn, op zoek naar
de zin van het leven of die op zoek
zijn naar spiritualiteit. Hij helpt hen
het geloof of God (terug) te vinden
door met deze mensen in gesprek te
raken. Zijn belangrijkste taak is het
ontmoeten. Jan werkt niet actiege-
richt. “Ik steek heel sterk in op rela-
ties en ik heb mijn netwerken. Ook
probeer ik contact te onderhouden
met andere kerken. In alle kerken is
mijn plek bekend. Ook de verschil-
lende begrafenisondernemingen
kennen mij. Soms word ik gevraagd
bij een stervende te komen. Elke wijk
heeft zijn eigen predikant die me
weet te vinden. Ook heeft elke wijk
een evangelisatiecommissie die ik
adviseer. Mochten er contacten zijn
die de commissieleden te zwaar vin-
den, dan bellen ze mij", legt Jan uit.
Hij belt nooit zo maar iemand op of
bij lemand aan. De mensen moeten
zelf willen en dan is hij beschikbaar.
Verkerk komt uit Maarssen en was 20
jaar lang werkzaam in het bedrijfs-
leven als manager tijdschriften. Hij
volgde de Hbo-opleiding theologie
in Ede. Nu werkt hij fulltime en is in
dienst van de Hervormde gemeente
Huizen. Hij zegt: “Geef mij de mens
buiten de kerk maar.”

Acht jaar geleden ontstond in Jans
hoofd het idee voor ontmoetingsdien-
sten. Het eerste jaar ging Jan horen en
‘ruiken’ om te weten wat er gebeurt in
het missionair werk. “lk zag dat er men-
sen tot geloof kwamen, zich lieten do-
pen en belijdenis deden. Dan kwamen

zZe een poosje in de kerk of niet. Ne-
gentg provein liadnis al vail ug nelk,

maar niet van het geloof. Mensen van
tussen de 20 en 40 jaar oud die niet
gewend zijn o naar de kerk te gaan,

Evangelfrsr Jan Verkerk kwam met het idee Dntmaatmgsdrensfen
te gaan organiseren. (Foto: S. Oostwouder)

Ontmoetingdiensten

De ontmoetingsdiensten zullen wel
en niet veel weg hebben van een
kerkdienst. Men zit niet in rijen hou-
ten banken, maar rond tafelijes. Er is
een sympathieke, vrije opstelling en
het team zal ook proberen het zo ge-
zellig mogelijk eruit te laten zien. Er
zal niet alleen een spreker aan het
woord zijn. De bezoekers kunnen ook
wat terug zeggen. De diensten zullen
plaats vinden in het gebouw Silo aan
de Keucheniusstraat 36 en beginnen
op zondag 3 november om 10.30 uur.
Vanaf 10.00 uur is er inloop; er wordt
koffie en thee geschonken. Jan maakte
er ean punt van dat het om eredien-
sten zal gaan. Dan kan hij namelijk
ook vieringen doen. Hij wil dat het een
echte dienst is en geen activiteit. De
ambtsdragers zijn verantwoordelijk
voor deze eredienst. "De doop en het
avondmaal kunnen worden bediend
en er zal een korte preek zijn. Wie wil,

kan naar voren komen voor een gebed.
er wordt echt wel een liturgie in alkaar

gezet”, vertelt de evangelist. “De ont-
moetingsdiensten zijn een initiatief van
de Hervormde gemeente in Huizen”,

God. Dit kan met elkaar in zo'n diens
God gééft het ook dat mensen hi
gaan ernvaren. Hun leven zonder Je
Zus gaat veranderen. Het is iets ws
je opbouwt. Soms hebben mense
het eerst niet en dan ineens toch. Da
wordt plotseling God relevant voor |
leven en ga je Hem ontmoeten. In hy
woord ‘ontmoeten’ zit voor mij ook ief
in de betekenis van ‘schuren’ opgesic
ten. Verder heeft men ook de tijd n
dig om stil te worden. We leven in es
jachtige wereld." Op de folder prijkt d
naam 'De Brug'. Deze naam behoe
enige uitleg. Veerkerk: “Die Brug is ee
fysieke plek (Silo). Vanuit De Brug w
ik missicnaire activiteiten organiserer
Onder De Brug moet al het missiona
werk komen te vallen. Mijn droom i
een fysieke plek die De Brug hest e
waar 24/7 missionair-diaconale act
viteiten plaatsvinden. Men kan er es
boek gaan zitten lezen, maar ik droor
ook van: mannenavonden voor allock

tonen, kinderkampen, geloofsactivite
ten en aaconaal werk. Koriom: act

viteiten die de On ingsdienste
‘kunnen voeden. ¥

ook symbool voor: verbinding tusse



gewend Zijn om naar de Kerk te gaan,
hebben het moeilijk. In mijn visie is de
gemeente van Christus zo waardeval
dat ik graag wil dat ze daarin een plek
kunnen vinden. Met een groep heb ik
nagedacht over dit probleem. De kerk
is vaak niet zo gastvrij en de liederen
zijn moeilijk te volgen of niet te zin-
gen. Als je er nieuw ingaat, wordt het
heel lastig. De voorganger preekt vaak
ook op een bepaald niveau. In Huizen
heb je soms ook een beetje het ‘ons
kent ons'-sfeertje. In de kerken mis ik
Jan Rap en zijn maat. Dan heb ik het
over de eigen denominatie. Mensen
hebben vaak iets tegen het instituut
‘kerk'; vaak is er in het verleden ook
veel gebeurd. Sommigen hebben last
van de massaliteit. Veel mensen willen
gezien worden, aandacht krijgen. Dus
was, volgens ons, een kleinere set-
ting beter. Ook is het goed om op het
niveau van de ‘Zoeker' te gaan Zitten.
Om met deze groep bezig te zijn, was
de kleinere setting het enige wat ik kon
bedenken. Ik probeerde via activiteiten
met deze mensen in contact te ko-
men (bijvoorbeeld via een vrijblijvende
Oriéntatiecursus Christelijk Geloof die
een keer per jaar wordt gegeven). Na
zo'n cursus biedt Jan de mensen aan
dat wanneer ze willen, ze verder kun-
nen. Het is een comfortabele, gezel-
lige cursus waar mensen hun verhaal
kunnen doen. Als ze dat willen, kunnen
ze daarna verder gaan in de Ontmoe-
tingskring. Daar wordt met elkaar Bij-
bel gelezen en gaan er bij sommigen
dominosteentjes vallen. Er gebeuren
moaoie dingen”, aldus Jan.

Gestalte

Wat Jan tegenwoordig veel ziet, is
‘gemengde’ stellen bestaande uit een
gelovige en een ongelovige. Dat is een
problematiek in de kerken waar aan-
dacht voor moet zijn. “Sommigen heb-
ben het erover dat ik een nieuw kerkje
wil stichten, maar ik spreek liever van
gemeenschapsvorming namens de
Hervormde gemeente. Het is een plek
waar we gemeente kunnen zijn. We
willen gestalte zijn van de wereldwijde
kerk van Jezus Christus®, zegt Jan
die op twee groepen inzet. De eerste
groep is de groep die hij al heeft. De
tweede groep zal nog gaan ontstaan.
Heel Huizen heeft een folder in de bus
gekregen. Het is beslist niet Jans doel
om mensen uit andere kerken weg te
trekken. Trouwe kerkgangers zijn al-
leen welkom indien ze een ‘zoeker’
meenemen.

de Hervormde gemeente in Huizen®,
benadrukt Verkerk nog maar eens. De
diensten zullen een uur gaan duren en
er zijn helpende handen n de vorm
van een: kostersteam, pastoraalteam,
een muziekgroep en een voorzanger
die helpt bij het zingen van liederan.
Eens in de twee maanden zal er een
brunchdienst warden georganiseerd.
Er zal elke zondag een collecte worden
gehouden omdat men ook graag ists
diaconaals wil doen. Verder is er le-
mand die het thema introduceert. Elke
dienst heeft namelijk een thema dat bij-
voorbeeld door middel van een filmpje
wordt bekend gemaakt. De hoofditems
zullen zang, gebed en Bijbellezing zijn
an daar omheen kan er van alles ge-
beuren. Het liturgieteam denkt mee en
in dat team voedt men elkaar. Het is
dus niet alleen Jan die bedenkt waar
de verkondiging over zal gaan. lemand
heeft een piano geschonken die tijdens
de diensten kan worden gebruikt. Over
ieder lied wordt nagedacht. Het moe-
ten liederen zijn die een zoeker mee
kan zingen. Na de preek zal er een
luisterlied worden gespeeld. “Dat mag
diepgaand zijn of een klassiek stuk. Het
wordt geen pretdienst, maar een so-
bere dienst die losser zal zijn dan een
gewone kerkdienst®, verklaart Vierkerk.

Voor de Hervormde gemeente is het |

helemaal nieuw. Jan bedt de Ontmoe-
tingsdienst bewust in, in de kerk omdat
hij daar ook zijn support vandaan haalt.
Het doel is dat de doelgroep uiteinde-
lijk zelf verantwoordelijk zal worden
voor de Ontmoetingsdiensten. Tijdens
de brunchdiensten kunnen bezoekers
hun partner meenemen. Silo heeft een
zaal met een podium. Het is een oud
gebouwtje. Jan houdt van oude ge-
bouwen. Er kan 100 man in, maar met
tafeltjes erbij zal het met 50 bezoekers
echt vol zitten. Met het bedenken en
tot uitvoering brengen van de Ontmoe-
tingsdiensten, is Jan 5,5 jaar bezig ge-
weest. Om hem heen is een groep van
25 mensen die meedenkt en meehelpt.
Het zijn bijna allemaal jonge mensen.

God ontmoeten

Verkerk heeft het regelmatig over “God
ontmoaten’. Hij legt uit wat hij daarmee
bedoelt: “Het gaat om de Bijbelse ge-
dachte erachter. Wij geloven op Bij-
belse grond dat als je samenkomt, je
God ontmoet. Vers 2 is dat sommige
mensen zeggen dat ze dat niet zo er-
varen. Maar daar waar het Woord van
Hem opengaat, er gezongen wordt en
er gesproken wordt met elkaar, daar is

ook symbool voor: verbinding tusse
mens en God en mensen onderling. |
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Meer informatie:
www.missicnairhuizen.nl
evangelist@missionairhuizen.nl
tel. 06-57992829
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