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Jan Verkerk

evangelist en initiatiefnemer van pionierskerk De Brug

Als je 2015 in één woord zou moeten samenvatten,

welk woord kies je dan? Leg eens uit waarom?

Dankbaar! In het afgelopen jaar heb ik in De Brug gezien en ervaren
dat God de Aanwezige is. ledere zondag van het afgelopen jaar — en
op zoveel momenten meer — raakte de hemel de aarde. In de Ontmoe-
tingsdiensten die er zondags waren, was God iedere keer weer verras-
send aanwezig. Ik ervaarde Zijn aanwezigheid in de woorden die Hij ons
toevertrouwde, in de ontmoeting met elkaar, een lied dat we zongen, een
hand die we elkaar toestaken, een gebed dat we samen tot Hem richtten.
We werden aangeraakt door de hemel. Onze levens — hoe tegendraads
ook — werden stukje bij beetje meer gericht op een leven met God. Tast-
baar werd dat op 6 december. Vier volwassenen kwamen in het openbaar
uit voor hun geloof: twee van hen werden gedoopt en ook twee kinderen
werden gedoopt en horen nu bij God.

De Brug was in het afgelopen jaar een plek voor zoekers en pasgelovi-
gen. Daar reken ik mijzelf ook toe. De activiteiten die er zijn in en om De
Brug, zijn er op gericht dat mensen elkaar ontmoeten — we kunnen mooie
dingen voor elkaar betekenen — en God ontmoeten. Daar geloof ik in en
dat heb ik gezien en ervaren in het afgelopen jaar.

Wat hoop je dat 2016 gaat brengen wat 2015 niet heeft gebracht?
Voor mij is hoop meer dan ‘het kan vriezen en het kan dooien’. Hopen is
voor mij uitzien naar wat daadwerkelijk gaat komen. |k zie er naar uit dat
De Brug in 2016 een plek wordt waar veel meer kinderen komen dan in
het afgelopen jaar 2015. De plek waar op zondag de Ontmoetingsdienst
is, heeft geen ruimte voor kinderwerk tijdens de samenkomst. De ouder(s)
heeft/hebben daarom soms niet even een uurtje de handen vrij om zich
ontspannen op God te richten. Kinderen vragen aandacht en dat is te-
recht. Mijn hoop is dat daar veel meer ruimte voor komt.

Wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Mijn goede voornemen is om in 2016 trouw te zijn aan God en de mensen
die op mijn pad komen. Ik wil mij inzetten om iets van het Evangelie van

Jozus to delen in Huizen. Het Evangelie is voor mij het Woord van God
on oon praktisch verhaal waar mijn hart en ogen, mijn handen en voeten
bij ingoschakeld zijn. Concentratiopunt in 2016 zal De Brug zijn, een plek
waar monsen — via allerlei activitoiten — elkaar en God ontmoeten. Mijn
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voornemen is om deze plek samen met de enthousiaste vrijwilligers ver-
der uit te bouwen. Eén van mijn voornemens daarbij is om ergens in het
nieuwe jaar na te gaan denken en mogelijk te starten met het maken van
een plan om ook mensen op hun eigen plek te bereiken met het Evan-
gelie van Jezus. Dat betekent dat De Brug meer naar buiten gaat dan nu
het geval is. Dat vraagt verdieping in de context waar het leven van mijn
mede-Huizer zich afspeelt. Waar kunnen we elkaar ontmoeten? Kan het
Evangelie op de een of andere manier en in de een of andere vorm daar
(opnieuw) ingang vinden?

Ik besef dat dit voornemen een beetje boven mijn macht gaat. Toch... in
2015 heeft God mij verrast. |k geloof dat dit ook in 2016 zal gebeuren. Zo
is God. Altijd weer anders dan ik het bedenk. Mijn voornemen is daarom
dat ik Hem alleen maar volg en Hem in het oog houd. Misschien is dat
laatste wel mijn beste voornemen, anders zou het zo maar kunnen zijn
dat dit belangrijkste er bij inschiet...

Wat is je Nieuwjaarswens voor Huizen?
Ik wens Huizen vrede.
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